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De eerste week

Met een koffer vol brieven vlogen we op zondag
22 oktober weer naar Uganda. Deze keer waren er
geen sponsors mee. Een lange vilucht, want door
onrusten in Sudan, Midden Oosten, maar ook in
Niger wordt er een andere vluchtroute gekozen en
zijn we ruim 1.30 uur langer onderweg.

Omdat de privéomstandigheden thuis niet
optfimaal waren (ziekte dochter Sanne), hebben
we behoorlik getwijfeld of onze werkreis door kon
gaan. Maar omboeken kost veel geld en als het
niet strikt noodzakelijk is doen we dat natuurlik
liever niet.

In goed overleg hebben we uiteindelik met elkaar

besloten de reis door te laten gaan. Mocht het

echt mis gaan, dan konden we altijd nog eerder
terug komen.

Dinsdag hebben we ons eerste
overleg met Anthony en
bespreken we verschillende
dingen die deze weken aan
de orde moeten komen. We
besluiten morgen niet het
programma te starten iv.m.
onze problemen thuis, maar
wel naar Lwengo te gaan voor
de welkom ceremonie en om
de projecten te bekiken

Ook hier moesten we wel vertellen dat we wellicht
eerder ferug moesten en niet alle kinderen zouden
kunnen zien. Ademloos zaten de kinderen fte
luisteren en toen Anthony klaar was met de
vertaling van ons verhaal, kwamen twee kinderen
en een juf naar voren om met ons te bidden voor
genezing en herstel en kregen we een zegen mee.

Hoe mooi is het dat we onze zorgen en verdriet
kunnen delen met onze vrienden hier in Uganda.
Het was een emotionele bijeenkomst en veel
kinderen gaven ons na afloop een dikke knuffel.

Donderdag komt er duidelikheid in onze situatie
en besluiten we wederom in goed overleg ons
werk hier voort te zetten. Vrijdag gaan we dus hard
aan de slag! We zien dan alle kinderen van Baby
Class t/m P2 en dat is een hele kluif!

Na de lunch vervolgen we ons programma op de
Secondary Schools Nakyenyi, St. Joseph Mary's en
op Laeticia. Dit zijn de drie scholen in de directe
omgeving waar de Primary 7 kinderen sinds vorig
jaar uit mogen kiezen om het monitoren voor
Anfthony en voor ons overzichtelijk te houden. Op
St. Joseph Mary's zijn een aantal studenten
afwezig i.v.am. een excursie. We zullen
maandagochtend terug gaan om hen ook nog te
zien.

Het was een lange dag en als we 's avonds om half
zeven thuis komen, constateren we dat deze dag
wel erg lang was en samen met Anthony passen
we het programma voor de volgende dagen wat
aan.

In het weekend ben ik twee volle dagen bezig om
de gemaakte foto's weer in alle dossiers te zetten,
zodat u straks weer een recente foto van uw
sponsorkind hebt.

De tweede week

Een nieuw plan is in ontwikkeling: het Family House,
een huis met een "moeder” die zorg draagt voor
kinderen die in de vakanties niet naar huis kunnen
omdat er eenvoudig geen thuis is of i.v.m. een
onveilige thuissituatie. We zijn er druk mee bezig en
ferwijl ik met de terugkoppeling bezig ben, werkt
Pieter het plan verder uit. Wordt zeker vervolgd,
viteraard na bespreking in ons bestuur.

We lossen een misverstand over een studie met
€én van onze sponsorstudenten op en maandag
gaan we weer naar Lwengo om Primary 3 t/m
Primiary 6 te zien. In de middag doen we enkele
huisbezoeken in de buurt.
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Dat is ons mooiste werk;
kennis maken meft de
ouder(s)/verzorgers, zien hoe
kinderen wonen, eventuele
problemen signaleren en
oplossen en zorgen delen. En
die zorgen zijn er in elk gezin:
waar halen we vandaag ons
eten weer vandaan. Ouders
ziin heel blij dat hun kinderen
naar school kunnen gaan. Niet
alleen vanwege het onderwijs, maar ook om dat

het kind op school te eten krijgt en dat is thuis weer
een mond minder voeden.

Dinsdag werken we weer thuis aan de
terugkoppeling en intussen zijn onze gedachten bijj
het thuisfront waar uitslagen van onderzoeken
verwacht worden en die ons eventueel toch nog
eerder doen terugkeren

Maar een operatie zal volgen, maar niet op direct
korte termijn dat we terug moeten, dus zetten we
ons programma weer voort.

Woensdag is er een ‘“Parents meeting”
georganiseerd. Alle ouders van gesponsorde
kinderen zijn uitgenodigd! Helaas regent het en is
het een sombere dag. Maar als we aankomen zijn
er toch heel veel ouders gearriveerd en zitten we
heerlik droog in het nieuwe ICT-lokaal. Nog lang
niet af, maar wel al bruikbaar!
Er komen toespraken van headteacher Denis, van
dokter Samuel, van een vertegenwoordiger van
de ouders, van Anthony en ook Pieter spreekt de
mensen foe. Een klein stukje in het Ugandees dat
zeer gewaardeerd werd! Francis, social worker en
rechterhand van Anthony, vertelt over zijn werk
voor de Community en stelt Douglas Bwanika voor
die hem helpt bij het vele werk dat gedaan moet
worden, zowel op school als in de Community.
Douglas, goed opgeleid als social worker, leren we
kennen als een enthousiaste man met een gulle
lach! We hebben veel vertrouwen in hem, een
waardevolle toevoeging aan het team.

Als iedereen zijn verhaal gedaan heeft, krijgen we
van veel ouders giffen uit eigen fuin: bananen,
avocado’s, eitjes, eigen gemaakte manden en
matjes. Teveel om op te noemen en zeker om mee
naar Nederland te nemen! Maar hieruit blijkt hun
dankbaarheid voor de sponsoring van hun
kinderen die ik bij deze graag aan jullie door wil
geven. Want als we jullie als sponsors niet hadden,
konden wij geen gevolg geven aan dit mooie
werk!

De vruchten hebben we de andere dag in de
omgeving van ons eigen huis uitgedeeld aan
mensen die ook weinig of niets hebben en zo komt
het dan weer goed ferecht. De matjes liggen in
ons huis en de manden staan te wachten op een
nieuwe eigenaar. We zien wel...

Dan volgen vier dagen van hard werken aan de
rapportages. Maar we gaan ook een middag
heerlijk ontspannen.
Het is prachtig weer
en gaan naar een
hotel/restaurant met
zwembad.

We lunchen lekker en
koelen af en toe af in
het zwembad. Een
middag die we even
nodig hadden!

De derde week

De laatste week breekt aan en die begint met een
bezoek aan de Classical Secondary School, waar
we nog 1 student hebben in Secondary 4.

Deze dag staat verder in het teken van de
huisbezoeken van de boardingkinderen die in de
regel ver van school wonen.

Tot overmaat van ramp regent het en glibberen
we met de auto door het district. We zien deze keer
allemaal blije moeders die hun kind erg missen,
maar foch bewust voor deze goede school, onze
Lwerudeso School, hebben gekozen. Dat doet ons
goed en geeft een enigszins trofs gevoell



Door de regen, duurt de reis een keer zo lang en
ziin we ook deze dag 's avonds pas om 20.00 uur
thuis.

Anthony brengt de nacht bij ons door en daardoor
hebben we de rest van de avond de fijd om over
alle ervaringen na te praten, nog onduidelikheden
op te helderen, problemen op te lossen en zorgen
te delen.

De volgende dag praten we nog verder over het
concept "Family House”. We bezoeken Marthe op
Secondary School Arch Bishop Kiwanuka in Kitovu,
Masaka en Henry op de
Vocational School for
disabled children.
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Henry, lichamelijk en
geestelik gehandicapt,
is een lieve knul die het
heel goed doet op
deze school. Hij heeft
leerbewerking gedaan
en maakt mooie
slippers, riemen, porte-
monneetijes, etc.

In december volgt er

voor hem een examen en als hij daarvoor
geslaagd is, kan hij met behulp van een toolbox
met gereedschap en materiaal voor zichzelf
werken.

Anthony heeft bedacht dat hij een plekje op
school gaat krijgen, waar hij de schoenen van de
kinderen kan repareren. Wellicht komen er zo ook
mensen uit het dorp naar hem toe. Op deze
manier verdient hij wat geld en kan hij in zijn eigen
levensonderhoud voorzien.

Een geweldig geslaagd project!

Infussen krijgen we bericht van thuis dat een
operatie op 1 november zal volgen. Wij zijn dan
allang weer thuis. Het is een goede beslissing
geweest om ons programma hier te vervolgen.
Tegelijkertijd zijn we nu ook wel blij dat het eind in

zicht is en we het fthuisfront weer kunnen

versterken.

Donderdag hebben
we een farewell
diner met Douglas,
Francis en Anthony.
Het afscheid van
hen, valt ons alfijd
een beeftje zwaar.

ZLeker met Anthony, waar we drie weken intensief
mee samengewerkt hebben. Ja.. we gaan het
weer missen!

Vrijdag ruimen we ons huis op, pakken de koffers
en zaterdag rijden we met een koffer vol brieven
van de sponsorkinderen, terug naar Entebbe.

Nog even een dagje relaxen, wat souvenirs kopen
en dan vliegen we zondagnacht terug naar
Nederland.

Ondanks de wat onrustige reis door de zorgen bij
het thuisfront hebben we een goede reis gehad.
We hebben zaken kunnen oplossen, we hebben
gezien hoe de projecten, mogelik gemaakt door
de grote donatie die wij in mei mochten
ontvangen,-vorderen.

Een nieuw project is in ontwikkeling, we hebben
vermoeiende, maar mooie huisbezoeken gedaan
en veel ouders ontmoet.

Ja, het was al met al een goede reis!

Rest mij nog te zeggen: Dank, veel dank voor alle
brieven die jullie ons meegaven voor de kinderen.
Wij komen terug met een koffer vol brieven van
jullie sponsorkinderen die ik de komende weken zal
versturen of scannen en mailen. Dat hangt een
beetje van de brief af. Maar we zoeken naar de
goedkoopste manier om de brieven bij jullie te
krijgen.

Onze volgende reis staat gepland voor april/mei

2024. Wie mee wil, kan dat vanaf nu aangeven. —

Van harte aanbevolen!!
Voor nu een lieve groet!

Pieter en Marga Streefkerk




